
Schotland: zondag 24 mei tem zondag 31 mei 
 

Ontdek met de Vlaamse Vaarschool de Firth of Clyde. 
 

Wil je eens iets anders dan varen op de Noordzee of varen op de Middellandse 
zee? 
Dan is zeilen in Schotland misschien iets voor jou! Een ideale oefentocht om je 

zeilskills wat op te frissen en ondertrussen te genieten van een wonderlijk 
landschap. 

 
Vanuit Largs verkennen we de eilanden en diepe inhammen zoals Holly Loch van 

deze fjord. 
Meer aan in Tarbert en vaar verder naar Campletown.  Bezoek er de Springbank 
distilleerderij. 

 
Of, als het weer het toelaat vaar via de Mull of Kintyre verder tot Port Ellen. Ooit 

de whiskyhoofdstad van de regio op het eiland Oban. 
Neem een mooring aan het eiland Arran en ga er op verkenning met de bijboot. 
Pret verzekerd en het is eens wat anders. 

 
Praktisch:op zondag nemen we de boot in ontvangst en doen we de 

boodschappen. ’s Avonds bij het palaver maken we een ruw plan, rekening 
houdend met het weer en de gemiddelde afstanden die we willen afleggen. Op 
maandag vertrekken. Terug zijn we op zaterdagnamiddag om dan op zondag 

weer terug naar huis te keren.  
 

Datum: zondag 24 mei tem zondag 31 mei  
 
Prijs: 995€ p/p  

 
Inbegrepen: Verbruik diesel, maaltijden schipper aan land, administratiekosten.  

 
Niet inbegrepen: Reis heen en terug naar/vanuit Largs, havengelden, 
maaltijden schipper aan boord. Maximaal 6 personen aan boord, instructeur 

inbegrepen.  
 

Wat bijhebben: Naast gebruikelijke reisbenodigdheden dien je wel minimum 
laarzen en een zeilpak mee te brengen. Reddingsvest is ginds beschikbaar en 
een slaapzak (welke je wel nodig hebt) kan je eventueel ter plaatse huren. Ook 

een reispaspoort is noodzakelijk en een ETA Visum moet (elektronisch) worden 
aangevraagd. 

 
Zodra de crew is gekend, word je door de schipper gecontacteerd om de reis 
ernaartoe én de zeiltrip grondig voor te bereiden. 

 
Bij interesse, graag een mailtje naar ben@vynieuwpoort.be 

 
 

 



 
 

 
 



 
 
 



 
 
 

 









 


